
R.L. MONUMENT  

 

 

Het is opgericht in opdracht van de Rotterdamsche Lloyd N.V. ter nagedachtenis aan de slachtoffers 

in dienst van de maatschappij tijdens de Tweede Wereldoorlog. 

 

Op 22 november 1947 werd dit monument op het etablissement aan de Lloydstraat onthuld door de 

heer B.E. Ruys, wiens zoon Willem Ruys in de oorlog werd gefusilleerd. 

 

De rederij Koninklijke Rotterdamsche Lloyd fuseerde in 1970 met andere rederijen tot NEDLLOYD 

Na afstoten van het terrein Lloydkade in 1970 werd het monument verplaatst naar het talud van de 

Parksluizen. Achteraf bezien een onwaardige plaats. 

 

In maart 1997 werd het verwijderd en na restauratie in 1998 kreeg het een betere plaats naast het 

voormalige hoofdkantoor van de N.V. Koninklijke Rotterdamsche Lloyd – Wm. Ruys en Zonen in de 

Calandstraat. 

 

Het monument bestaat uit een vijftal gemetselde pilaartjes met panelen van natuursteen, waarvan  

vier met 231 namen van Nederlandse en 49 namen van Indonesische personeelsleden. 

 Één paneel met de afscheidsbrief van Willem Ruys gericht aan het personeel met de volgende tekst.:  

“St. MICHIELSGESTEL, 

“                             15 AUGUSTUS 1942 

“IK DANK AL HET PERSONEEL  

“OM HUN OPOFFERINGSGEZINDHEID,  

“OM HUN PLICHTSBETRACHTING, 

“OM HUN LIEFDE AAN HET BEDRIJF, 

“ WAARVOOR IK ZOO VEEL VOELDE, 

 “WAAR IK MIJ ZOO VOLGAARNE  

“AAN GAF. ZIJ WAREN MIJ EEN STEUN  

“IN VOOR- EN TEGENSPOED. 

 “                                           WILLEM RUYS 

 

En geheel rechts een treurend vrouwenfiguur in bas-reliëf. 

 

 In het midden op de voorgrond een gedenksteen met de tekst:. 

“TER NAGEDACHTENIS AAN HEN 

“DIE, IN DIENST VAN DE  

“ROTTERDAMSCHE LLOYD, 

“GEDURENDE DE 2E WERELDOORLOG 

“HET HOOGSTE OFFER BRACHTEN. 
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